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Orgelspel: Partita over Psalm 91 – Jan Jansen (geb. 1946) 

Welkom door de ouderling van dienst 
Aansteken van de kaarsen  

(gemeente gaat staan)  

Lied 91: 1, 2 en 7

￼  
91:2 God redt uw ziel van nood en 
dood, 
Hij heeft u aangenomen: 
een vogel, die ternauwernood 
is aan de strik ontkomen. 
De Heer zal over uw bestaan 
zijn sterke vleugels breiden. 
Hij is, in trouw u toegedaan, 
uw schild en pantser beide. 

91:7 Omdat hij Mij zijn hart toewendt, 
spreekt God, zal Ik hem leiden; 
omdat hij Mij bij name kent, 
hem dekken en bevrijden. 
Roept hij Mij aan, dan antwoord Ik, 
is hij in angst en vreze, 
dan kom Ik nog dat ogenblik 
om hem nabij te wezen. 
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Votum en Groet 
voorganger: 	 Onze hulp is in de naam van de Heer  
allen: 	 	 DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT  
voorganger: 	 die trouw houdt tot in eeuwigheid  
allen: 	 	 EN NIET LAAT VAREN HET WERK VAN ZIJN HANDEN. 
voorganger: 	 Genade zij u en vrede van God de Vader en van 
	 	 	 Christus Jezus onze Heer, 
allen: 	 	 AMEN.	 	         	   
(gemeente gaat zitten)  

Gebed 

Lied 1005 

￼  
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1005:2 Longing for peace, our world is troubled. 
Longing for hope, many despair. 
Your word alone has power to save us. 
Make us your living voice. 

Refrein:  
Christ, be our light! 
Shine in our hearts.  
Shine through the darkness. 
Christ, be our light! 
Shine in your church gathered today. 

1005:3 Longing for food, many are 
hungry. 
Longing for water, many still thirst. 
Make us your bread, broken for others, 
shared until all are fed. 

1005:4 Longing for shelter, many are 
homeless. 
Longing for warmth, many are cold. 
Make us your building, sheltering 
others, 
walls made of living stone. 

1005:5 Many the gifts, many the 
people, 
many the hearts that yearn to belong. 
Let us be servants to one another, 
making your kingdom come. 

Gebed bij opening van de Schrift 

Schriftlezing: Mattheüs 4: 1-11 Jezus in de woestijn 
Daarna werd Jezus door de Geest meegevoerd naar de woestijn om door de 
duivel op de proef gesteld te worden. Nadat Hij veertig dagen en veertig 
nachten had gevast, had Hij grote honger. Toen kwam de beproever naar Hem 
toe en zei: ‘Als U de Zoon van God bent, beveel die stenen dan in broden te 
veranderen.’ Maar Jezus gaf hem ten antwoord: ‘Er staat geschreven: “De mens 
leeft niet van brood alleen, maar van ieder woord dat klinkt uit de mond van 
God.”’ Vervolgens nam de duivel Hem mee naar de heilige stad, zette Hem op het 
hoogste punt van de tempel en zei tegen Hem: ‘Als U de Zoon van God bent, 
spring dan naar beneden. Want er staat geschreven: “Zijn engelen zal Hij 
opdracht geven om U op hun handen te dragen, zodat U uw voet niet zult stoten 
aan een steen.”’ Jezus antwoordde: ‘Er staat ook geschreven: “Stel de Heer, uw 
God, niet op de proef.”’ De duivel nam Hem opnieuw mee, nu naar een zeer hoge 
berg. Hij toonde Hem alle koninkrijken van de wereld in al hun pracht en zei: ‘Dit 
alles zal ik U geven als U zich voor mij neerwerpt en mij aanbidt.’ Daarop zei 
Jezus tegen hem: ‘Ga weg, Satan! Want er staat geschreven: “Aanbid de Heer, uw 
God, vereer alleen Hem.”’ Daarna liet de duivel Hem met rust, en meteen 
kwamen er engelen om Hem te dienen. 
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Lied 539 

￼  
539:2 Veertig dagen zonder brood, 
Hij is niet bezweken 
–  ook al was de honger groot – 
voor zijn tegenspreker. 

539:3 Alle rijkdom, alle macht 
lagen in zijn handen, 
als Hij maar een knieval bracht 
voor zijn tegenstander. 

539:4 Jezus zei: ‘Ik kniel niet neer, 
want er staat geschreven: 
Bid alleen tot God de Heer, 
dien Hem heel je leven.’ 

539:5 Jezus, diep in de woestijn, 
veertig lange dagen, 
bleef het in de zware strijd 
met Gods woorden wagen. 

Uitleg en verkondiging  

Orgelspel als voorspel voor Lied 538: Een mens te zijn op aarde – Ronald 
van Baekel (geb. 1969) 
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Lied 538 

￼  
538:2 Een mens te zijn op aarde 
in deze wereldtijd, 
is komen uit het water 
en staan in de woestijn, 
geen god onder de goden, 
geen engel en geen dier, 
een levende, een dode, 
een mens in wind en vuur. 

538:3 Een mens te zijn op aarde 
in deze wereldtijd, 
dat is de dood aanvaarden, 
de vrede en de strijd, 
de dagen en de nachten, 
de honger en de dorst, 
de vragen en de angsten, 
de kommer en de koorts. 

538:4 Een mens te zijn op aarde 
in deze wereldtijd, 
dat is de Geest aanvaarden 
die naar het leven leidt: 
de mensen niet verlaten, 
Gods woord zijn toegedaan, 
dat is op deze aarde 
de duivel wederstaan. 
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Presentatie 

Gebed 

Gelofte 

Lied 670: 1, 3 en 7 

￼  
670:3 Ontsteek een licht in ons 
verstand 
en maak tot liefde ons hart bereid, 
geleid met milde vaste hand 
ons zwakke vlees in zekerheid. 

670:7 Lof zij de Vader, lof de Heer 
die uit de dood is opgestaan, 
de Trooster ook zij lof en eer 
en heerlijkheid van nu voortaan. 

Zegenbede 

Vraag aan de gemeente 
U allen, die achter Henk staat en hem via de GZB uitzendt voor het werk in Gods 
Koninkrijk in Zuid-Soedan en die ook Deborah, Sarah & Leon, Daniel & Maud een 
warm hart toedraagt, belooft u om net als vandaag ook in de komen jaren Henk en 
zijn gezin te dragen met uw belangstelling en gebeden, met Henk in gesprek te 
blijven over de betekenis van het evangelie in Zuid-Soedan en in Nederland, en staat 
u ook zo achter hem en zijn gezin dat ook u, op uw plaats in de samenleving, in 
dienst van onze Heer Jezus Christus, u tot eer van God wilt inzetten voor zijn 
bedoelingen met mens en wereld in alle bescheidenheid en trouw, met de 
vindingrijkheid en blijmoedigheid van het geloof? 
JA, DAT BELOVEN WIJ! 

Gebeden 
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Collecte  
De eerste collecte is bestemd voor de uitzending van ds. van den Bosch. 
De tweede collecte voor de eigen gemeente. Bij de deur wordt 
gecollecteerd voor het jeugdwerk.  
Orgelspel: Nun danket alle Gott – Georg Philipp Telemann (1681-1767) 

Lied 704 

￼  
704:2 Die eeuwig rijke God 
moge ons reeds in dit leven 
een vrij en vrolijk hart 
en milde vrede geven. 
Die uit genade ons 
behoudt te allen tijd, 
is hier en overal 
een helper die bevrijdt. 

704:3 Lof, eer en prijs zij God 
die troont in ’t licht daarboven. 
Hem, Vader, Zoon en Geest 
moet heel de schepping loven. 
Van Hem, de ene Heer, 
gaf het verleden blijk, 
het heden zingt zijn eer, 
de toekomst is zijn rijk. 

Zegen, gezongen Amen 

￼  
Orgelspel: Nun danket alle Gott – Johann Adrian Junghanns (ca.1745-?)
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